Het raam:

Lans de grijze, vervuilde Kasteellaan in Gent is er een Vanaf het moment dat ik dat raam ontdekte, fotografeer
raam dat op het eerste gezicht niet opvalt. Maar passeer ik elke verandering. Verborgen poézie voor de mensen
je het dagelijks, dan merk je dat het om de paar weken die even stilstaan. |k besef hierdoor dat ik mij in deze
verandert in steeds andere, aandoenlijke taferelen. stad thuisvoel.
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